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Franse nationale Feestdag…………
[image: image5.png]


Was Frankrijk afgelopen zondag nog in diepe rouw gedompeld na de verloren EK-finale voetbal. Vandaag is dat allemaal al weer helemaal vergeten.

Vandaag wordt namelijk QUATORZE JUILLET gevierd. De nationale feestdag van Frankrijk. Felix is eigenlijk wel benieuwd of ze daar net als bij ons ook de oude spellen uit de doos toveren: Course de sac (zaklopen), Gâteau mordre (koek happen), Clou battre (Spijker slaan), Etats marcher (steltlopen) en  Chope pousse (bierpul schuiven).
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We zullen het niet weten.

Zeker is wel dat er weer de jaarlijkse parade op de Chams Elysses is, waar Frankrijk zijn trots kan tonen. Iedereen is vrij in Frankrijk, maar wij, wij werken gewoon.

Het is daar net een soort van Jour de Roi (Koningsdag).

Goed, daar is het feest, hier is het keiharde Tour!!

De rit van gisteren: Woensdag 13 juli:
We vertrokken gisteren vroeg in de middag vanuit Carcassone en gingen onderweg naar Montpellier.
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Een drukke etappe met een kopgroep, maar die het ook weer niet lang volhoudt. Er staat best wel wat wind en het waaierrijden is weer niet van de lucht.

Het lijkt een massasprint te worden. Totdat Peter Sagan, ja daar is ie weer, een beetje harder gaat trappen. Zo hard zelfs dat ploeggenoot Bodnar net aan kan haken en…… ook gele truidrager Froompie sluit aan. En die brengt Geraint Thomas mee. Met 4 man uit 2 ploegen rijden ze de longen uit het lijf. Ze pakken 17 seconden voorsprong en wat de sprintersploegen ook doen, ze krijgen het gaatje niet dicht.

Deze 4 gaan uitmaken wie er wint, maar Thomas laat het lopen. Hanno van Hoven zo kwaad als een riek: “Wat is dat voor een klootviool, daar gaan mijn punten……”.
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Dus met 3 gaan ze op de meet af in Montpellier. Bodnar trekt de sprint aan en Froompie denkt even dat ie Sagan wel kan verslaan. 
Mooi NOT denkt Sagan; “met mijn voeten gaan we niet spelen. Ik heb dit plannetje opgezet, dus er heeft er maar eentje recht op de overwinning. En dat ben ik.”

En zo geschiedde; Sagan wint voor Froompie en Bodnar. 
Het peloton sprint ontluisterend voor plek 4……

Intussen in hét peloton van Hét Tourspel van West-Brabant:  
In de app-groep begon het vanmorgen al vroeg. Perry ‘supersponsor’ Clarijs werd van meerdere kanten gefeliciteerd met zijn overwinning van de dag van eergisteren. Mooi voor Perry.

Zelfs zus Liesbeth was niet te beroerd om Perry de felicitaties over te brengen.
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Even later een bericht van Garçonneke Levitan, samen met Stan Hoogewerf en een andere vriend zijn deze mannen gisterenmorgen naar Schiphol afgereisd om een weekje van de zon te gaan genieten op Mallorca.

Garçonneke moest een fotookuh sturen; en daarover waren de meningen nogal verdeeld………

En zo ging het dus als vanzelf ff verder over Ajax en Feyenoord.

Volgens Nico ‘Frits the Farmer’ Hoogerwerf wordt Feyenoord dit jaar kampioen. ‘Magic’ countert met: “zal dit jaar niet meer meevallen”.

Nico gaat dan verband leggen tussen supporters en hun plaats in Hét Tourspel van West-Brabant. Dat raakt natuurlijk kant nog wal en nNick ‘Magic’ schrijft er het zijne over. En zo door, en zo door.
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Totdat bekend wordt dat ze morgen de rit naar de Mont Ventoux inkorten. Er waait een flink windje, windkracht 11.  Stel je voor dat Samuel Dumoulin helemaal naar boven moet met de fiets… Samuel is 1 meter en 59 centimeter groot en weegt net geen 56 kilo……, die waait zo van de berg af…………

Dus beslist de Tourdirectie, overigens zonder Felix te raadplegen………, om de etappe 6 kilometer in te korten………… Balen, balen, balen. Het kale stuk van de Mont Ventoux is voor een ander jaar, want dit jaar blijft het uit de route………
En dan zijn er deelnemers in HTVWB die hun complete ploeg hebben afgestemd op de Mont……, hoe erg kan het zijn.

Goed, het is nu eenmaal zo. We doen vandaag maar een halve Mont Ventoux dus…… 

Tot slot kreeg Felix vandaag De Halsterse en Zuidwestkrant weer in de bus. Uiteraard weer volop nieuws over Het Primera Tourspel 2016.  Ff lezen…………………… Marc Nuijten, “de deelnemer met de grootste tourspelvloot (96 rijtjes)” pakt meerdere dagzeges.  Dat kan Felix zich voorstellen ja.

En er is ook een tussenstandje opgenomen tot en met afgelopen zondag. Felix deelt hem even met jullie:
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1. Michel Mous

494 punten

2. Marc Nuijten

489 punten             

3. Marc Nuijten

474 punten

4. Marc Nuijten

471 punten

5. Marc Nuijten

464 punten

Dan is het ontzettend knap dat onze deelnemer Arjan Buijsen er ook een prijs wegkaapt.

Verder is het wel een geinig spelletje hoor…………………

Felix kijkt nu al reikhalzend uit naar de deelname van Marc Nuijten in 2017 in HTVWB. Maar hier hooguit met 1 lijstje…………………………
En daar gaan we het voor nu bij laten.

De punten in de etappe van gisteren:
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En we hebben weer eens een winnaar die nog niet eerder in de prijzen reed. Gisteren was het hoogste schavot voor Ronny Verhulst. Ronny, Wouwenaar in hart en nieren pakt met 112 punten de dagzege en ontvangt straks €  3,00.
Een gedeelde 2e plaat is er voor vader en zoon Goossens: Eric en Jelle hebben beiden 110 punten en verdelen 3 euro met 2-en: €  1,50 de man!!

Zuur is het voor Peter Adriaansen; eindelijk komt Peter goed uit de verf, is het net niet goed genoeg. Voor Peter is er plaats 4 met 105 punten.

          Winnaar Ronny Verhulst           
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Vandaag hadden we vor de nummer laatst de minima-prijs van De Vrienden van Bokki. Zij sponsoren een bedrag van €  5,00 voor degenen die in de etappe van gisteren laatste was.

En dat is………

Niet Stan Hoogerwerf, Stan scoorde 62 punten en is 2e van laatst

Ook niet Tuur ‘de Frans’ van de Goor; Tuur scoorde 61 punten en is 1e van laatst

Maar de laatste heeft slechts 42 punten behaald vandaag. En dat is………………….., hoe is het in godsnaam mogelijk. Ze slaat gelijk weer terug: Liesbeth ‘google zus’ Clarijs……

Mooi Liesbeth, de €  5,00 zijn voor jou!!
 En wat doet dit met de stand in Hét Tourspel van West-Brabant na etappe 11:
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Bovenin hebben we weer stuivertje gewisseld. Lucien Klerkx gaat weer van de kop af en moet het geel afstaan. Dat gaat na gisteren weer om de schouders bij Ricardo van de Klundert.
Het verschil blijft miniem 3 puntjes. Ricardo heeft er 1.205 en Lucien 1.202.
De broers van Hoven rukken op naar plek 3, maar ook Jan Bus is in aantocht. Jan staat 4e.

Felix heeft wel gehoord dat Jan geholpen is door de zus van Keetie Oosten-Hage. Die kennen een aantal van ons nog wel………

Met name Stan zakt wat weg. Dat heb je als je naar Maollorca gaat op het moment supreme natuurlijk………….. 

 De volledige stand tot en met etappe 11:
	
	Naam
	Totaal na etappe 10
	etappe 11
	Totaal na etappe 11

	1
	Ricardo vd Klundert***
	1110
	95
	1205

	2
	Lucien Klerkx
	1114
	88
	1202

	3
	Broers van Hoven
	1081
	95
	1176

	4
	Jan Bus
	1069
	104
	1173

	5
	Stan Hoogerwerf***
	1104
	62
	1166

	6
	Erik Goossens
	1048
	110
	1158

	7
	Ronald 'Withege d'n Botte
	1075
	81
	1156

	8
	Corné Bolluijt
	1059
	96
	1155

	9
	Sjaak vd Berg
	1061
	93
	1154

	10
	Ruben Maas***
	1071
	82
	1153

	11
	Jelle Goossens***
	1041
	110
	1151

	12
	Ellen Roedelof
	1060
	88
	1148

	13
	Jos Bogers
	1057
	90
	1147

	14
	Teun van Ginderen
	1054
	90
	1144

	 
	Erik vd Lee
	1056
	88
	1144

	16
	Richard Slabbekoorn
	1059
	81
	1140

	17
	Roger Withagen
	1049
	87
	1136

	18
	Claudia Goossens
	1030
	102
	1132

	19
	Anton van Schaik
	1049
	81
	1130

	20
	Rien Brans
	1029
	96
	1125

	21
	Peter Palinckx
	1026
	96
	1122

	 
	Karlijn Stultiëns
	1049
	73
	1122

	23
	Jim vd Bogaert***
	1031
	90
	1121

	24
	Coen Pijpers
	1023
	96
	1119

	25
	Welmer Boer
	1030
	88
	1118

	 
	Erik Roest
	1036
	82
	1118

	27
	Jules Theuns
	1011
	102
	1113

	28
	Nico vd Klundert
	1020
	90
	1110

	29
	Jeanne Kerstens
	1012
	96
	1108

	30
	René vd Bogaert
	1023
	84
	1107

	31
	Henny vd Lee
	1018
	88
	1106

	32
	Sander Kerstens***
	1032
	73
	1105

	33
	Paulien Klaassen
	1007
	96
	1103

	34
	Nick 'Magic' Orlando
	998
	104
	1102

	35
	Nico Hoogerwerf
	1005
	96
	1101

	 
	Willy van As
	1014
	87
	1101

	37
	Robert Reuvers
	1027
	73
	1100

	38
	Kim Paulussen
	999
	99
	1098

	39
	Stefan van der Sanden
	1015
	82
	1097

	40
	Martijn vd Berg
	1018
	76
	1094

	41
	Roger Groffen
	1009
	84
	1093

	42
	Willy Poldermans
	987
	102
	1089

	43
	Sjoerd van Ginneken***
	985
	101
	1086

	44
	Johan de Bruijn
	982
	102
	1084

	45
	Jean-Pierre van Bergen
	984
	99
	1083

	46
	Annette de Mooij
	980
	95
	1075

	 
	Robert Janssens
	982
	93
	1075

	48
	Maikel vd Poel
	992
	82
	1074

	 
	André Maas
	992
	82
	1074

	50
	Robbert Klaassen
	982
	90
	1072

	51
	Oewy en Imiet Champion
	1006
	65
	1071

	52
	Piet Vermeulen
	979
	81
	1060

	53
	Corné Lodiers
	954
	102
	1056

	54
	Jan Schuurbiers
	971
	82
	1053

	55
	Tommie Withagen
	956
	93
	1049

	56
	Alexander de Vos
	971
	77
	1048

	57
	Eric Konings
	952
	93
	1045

	58
	Mark Alberti
	974
	68
	1042

	59
	Ton Rijsdijk
	938
	101
	1039

	60
	Samantha de Klerk
	939
	96
	1035

	61
	Ronny Verhulst
	922
	112
	1034

	62
	Erik-Jan de Bruijn
	928
	104
	1032

	63
	Jan van Dun
	926
	104
	1030

	64
	Casper ' Le Puncheur' Pruijn
	923
	104
	1027

	 
	John Kerstens
	933
	94
	1027

	66
	Wesley 'de Tamme' Verbraak
	930
	93
	1023

	67
	Greg vd Bogaert***
	938
	84
	1022

	68
	Niels van Elzakker
	923
	96
	1019

	69
	Johan Mathijssen
	928
	90
	1018

	70
	Richard van Stel
	933
	81
	1014

	71
	Niels Adriaansen***
	917
	96
	1013

	 
	Sjack vd Hout
	917
	96
	1013

	73
	Stefan Schroot
	939
	73
	1012

	74
	Jos Kerstens
	922
	88
	1010

	75
	Peter Adriaansen
	901
	105
	1006

	 
	Niek Iversen
	916
	90
	1006

	77
	Ronald Groesbeek
	907
	96
	1003

	78
	Ilse van Ginneken
	921
	79
	1000

	79
	John Verbraeken
	907
	90
	997

	80
	Jac Borremans
	911
	79
	990

	81
	Wilfred Luijckx
	908
	74
	982

	82
	Cees van Oers
	898
	81
	979

	83
	Koos en Jack Suijkerbuijk
	887
	90
	977

	 
	Marcel van Beek
	901
	76
	977

	85
	Mark Almekinders
	887
	82
	969

	86
	Michael de Raaff
	870
	96
	966

	87
	Perry Clarijs
	871
	95
	966

	88
	Kees van Tiggelen
	879
	81
	960

	89
	Marian Mathijssen
	876
	82
	958

	90
	Frank Linssen
	874
	79
	953

	91
	Rinus Konings
	862
	85
	947

	92
	Diana de Vos
	879
	68
	947

	93
	Arjan Buijsen
	853
	82
	935

	 
	Linda Prop
	862
	73
	935

	95
	Peter de Wilde
	848
	79
	927

	96
	Gerda van Beek
	827
	99
	926

	97
	Peter Kwaaitaal
	842
	82
	924

	98
	Arthur vd Goor
	860
	61
	921

	99
	Adrie van Overveld
	791
	64
	855

	100
	Kees van Ginneken
	734
	70
	804

	101
	Liesbeth Clarijs
	761
	42
	803

	102
	Martin Tijsma
	722
	79
	801

	103
	Martine vd Nieuwenhuijzen
	615
	70
	685


En dan gaan we naar de etappe vandaag: Donderdag 14 juli 2016.
En hier hebben we weer lang op gewacht hè. 
We gaan vandaag weer de kale berg op: LE MONT VENTOUX. En of dat ff een berg is…… Tenminste, dat was de bedoeling.

Maar de wedstirjd wordt aardig gedevalueerd. We gaan niet top de top finishen, maar 6 kilometer eronder. Jammer, jammer, jammer, maar uit veiligheidsoverwegingen wel te begrijpen
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3 jaar geleden reed Peter Sagan alleen de leiding en toen hij net aan de voet van de Mont Ventoux was, wist Super-Peter dat dit niet zijn ding was. Hij gaf nog even een wheelie weg en liet zich toen afzakken. Dat leverde prachtige foto’s op!!
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We starten vandaag in Montpellier, de plaats waar we gisteren aankwamen. Om kwart over twaalf stappen we op. We beginnen dan vlak na 131 kilometer ligt dan de côte de Gordes van 4e categorie, direct gevolgd door de Col des trois termes van 3e categorie. 
Na 151 kilometer begeven we ons dan in Mazan en dan begint het al rustig op te lopen; in Bedoin, 10 kilometer verder wordt het dan al wat steiler en 6 kilometer verder, in Saint Estève gaat het steil omhoog. Dan wordt het peentjes zweten voor de niet-klimgeiten. Maar dan zijn Froompie, Quintana and friends in hun nopjes. Geen 16 kilometer meer klimmen tegen 8,8% gemiddeld, maar nog slechts 11…… ook een stuk minder steil. (
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Maar in ons midden hebben we al iemand die een paar weken geleden de Mont Ventoux heeft beklommen. Goed, hij heeft er ook alle tijd voor, maar toch.
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Roger Withagen is een  beetje bezig zijn met de verbouweing van de kantine bij ODIO, boel een beetje delegeren. Maar op zijn tijd ook er op uit.

Et voila, ici le photo; bovenop de Mont Ventoux.
Felix moet eerlijk bekennen, hij zit er minder  uitgeleefd uit dan ie verwacht had.
Hopelijk begint het vuurwerk vandaag daarom ook wat vroeger, want we missen natuulijk zo de heroïsche strijd op de flanken van de kale berg. Mooie plaatjes zullen we daarom niet zo snel krijgen.

Zonde, zonde, zonde!!!

De streep ligt dus 6 kilometer lager dan de top. Bij Chalet Reynard gaan de renners uitmaken wie deze etappe gaat winnen.

Rond 16.15 – 16.30 uur beginnen de matadoren aan het steile stuk van de Mont Ventoux. De verwachting is dat ze daar dan nog een 25 – 35 minuiten over doen, dus reken zelf lekker uit hoe laat je voor de TV moet kruipen……

En waar Felix gisteren vergat te melden dat de nummer laatst in etappe 11 € 5,00 gesponsord krijgt van de Vrienden van Bokki, daar is het vandaag ook weer feest.


En voor de winnaar van de etappe vandaag liggen weer 2 vrijkaarten klaar voor…… DE DRAAI VAN DE KAAI!! 

Veel plezier weer vandaag et à demain. 

