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De bergen, zwaar is dat zeg!!!!

Allemejezus tourvrienden, wat zijn die bergen zwaar.

[image: image5.png]


Gisteren was er de koninginnerit naar Alpe d’Huez. De Nederlandse Berg. Nou dat, viel wel mee met die Nederlandse Berg wat betreft onze renners. Bau & Lau moeste flink door het stof. Laurens ten Dam was duidelijk in zijn commentaar na de finish: “zwaar, erg zwaar, te zwaar”. Nou, dat liet aan duidelijkheid niets te wensen over. 

Bauke Mollema gaf aan dat ie een slechte dag had, maar later op de avond bleek dat Bauke ziek is. De start vandaag zou uiterst twijfelachtig zijn. Inmiddels is gebleken dat Mollema toch in staat was om vanmorgen op de fiets te stappen voor de 19e etappe.
Treurende hollanders op de tribune in Alpe d’Huez
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De Nederlanders leken geen rol van betekenis te spelen op Alpe d’Huez, maar dacht het Oranjelegioen toch echt anders over. Goed, de renners konden dan wel geen rol van betekenis spelen, maar het was bal in bocht 7; het was een waar carnavalsfeest. Allemaal hossende en springende supporters, hoewel van sommigen afgevraagd kan worden of dat supporters zijn. 
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Denk dan nog eens aan de ‘meelopers’ op de col, ze lopen de renners in de weg en vinden zichzelf belangrijker dan de mannen op de fiets. 
                               Waar zitten de renners? 

Verschillende renners deelden tikken uit. En dat is ook nog eens niet eens onbegrijpelijk. Wat een drama-‘supporters’: geen goed woord voor over.

Dan over de etappe:

De koers werd, zoals gebruikelijk, weer vanaf het begin hard gemaakt. Al snel ontstond een kopgroep, waarin ook Lars Boom aanwezig was. Die hielden het lang vol, maar toen de eerste beklimming van de Alpe d’Huez aanstaande was ging het spel op de wagen.

Christophe Riblon, Moreno Moser en Tejay van Garderen kwamen op kop te zitten. Van Garderen zijn ketting liep er in de afdeling van La Sarenne af en Moser en Riblon zaten alleen vooraan, vervolgens gleed Riblon in de greppel. Van Garderen kon daarna toch weer aansluiten en Riblon deed dat ook. Met zijn drieën begonnen ze aan de 2e klim van de Alpe d’Huez.

Daarachter bleven de sterksten over: Froompie, Porte, Contador, Kreuziger, Quintana en Valverde. Maar ook die zouden niet bij elkaar blijven.

Vooraan moest Moser lossen en van Garderen ging in de aanval. Alles leek er op dat van Garderen voor de etappewinst zou gaan, maar Riblon vond zijn zoveelste adem en kwam dichter en dichter bij. En 2 kilometer voor de streep was het erop en erover. Riblon reed glansrijk naar de ritoverwinning, van [image: image8.jpg]


Garderen 2 en Moser 3.

Daarachter bleek dat Froompie een hongerklop had, dus die moest wat tijd inleveren en ook Contador kon niet met de beste mee omhoog. Rodriguez, gewantrouwd door Nederlandse ploegleiders door zijn onvoorstelbaar goede rijden in de laatste week, en Quintana losten de rest en wonnen zo wat tijd op Froompie, die daar verder niet koud of warm van werd.

Dan snel naar de volgende bergetappe; die van vandaag:
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We reden van Bourg d’Oisans naar Le Grand Bornard over 204,5 kilometer. Ook weer geen misselijke etappe waar we na de start al snel de Glandon op mochten klimmen met aansluitende de Madeleine; 2 bergen van buitencategorie. Daarachter kregen we ook nog een berg van 2e en 2 van 1e categorie te verorberen. De laatste berg, de Col de la Croix Fry lag op 13 kilometer van de meet, en dat was alleen nog maar dalen. 
Al vroeg na de start ging er een flinke groep van 39 man onderweg. Daarin waren weer een paar Nederlanders betrokken. Wederom Johnny Hoogerland en Robert Gesink zat er deze keer ook bij.
Hoogerland moest er al snel af en Hesjedal ging er alleen op uit en kreeg als snel Rolland mee. Op de laatste berg werd het hem te veel, kwam Rui Costa er               Vaak geprobeerd, nimmer gelukt: Johnny Hoogerland
overheen en die won ook maar gelijk de etappe.

Klöden werd tweede en Bakelandts 3e. Robert Gesink bleef steken op plaats 7.

Over naar Hét Tourspel van West-Brabant!!!
De etappe van gisteren:
[image: image10.jpg]


Huilen voor de Nederlandse renners in La Grande Boucle doordat de kansen voor het podium verspeeld werden. 

In ons tourspel waren de verschillen weer mega. De deelnemers die het met de klimmers denken te gaan redden deden goede zaken. Voor de avonturiers werd het lastig vandaag.

Voor Ellen Roedelof wordt het echt een lijdensweg. Gisteren waren er echt niet meer dan 23 punten aan haar te vergeven. Ze is hard op weg om laatste in Parijs aan te komen, en dan zijn de bergen nog niet eens klaar……………………………

10 deelnemers haalden meer dan 120 punten, waarvan 2 zelfs meer dan 130.
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Van de 8 die tussen de 120 en 130 zitten, lijkt Arthur van de Goor dan eindelijk de weg naar boven gevonden te hebben. Arthur haalde zomaar ineens 121 punten, bijzonder knap als je al ruim 2½ week onderaan bungelt.
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Maar ook de nog niet (veel) vernoemde Jan Bus, Roger Withagen en Ricardo van de Klundert scoorden goed, die mannen stijgen in het Algemeen Klassement.
Van Linda Prop wisten we al, en husband Mark zeker,  dat ze een goed stel klimmers had. 
En dan lief naast elkaar met 124 punten: Lilliane van den Bogaert en manlief René ‘Briekske’ van den Bogaert. Dat is ware liefde; gezamenlijk met zijn tweeën de Alpe d’Huez op, de zoons Jim en Greg vertwijfeld achterlatend, hoewel die Greg vooralsnog een lange neus naar Pa en Ma mag trekken, want hij leidt (nog steeds) de familiedans……………………  René en Lilliane moeten samen €  1,00 delen, maar dat zal zeker lukken!!










                 De Bongo
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We schuiven een plaatsje naar boven naar de man die een hele goede bergploeg heeft: Roger ‘Quintana’ Groffen. Het blijkt terecht te zijn dat Roger na de eerste bergetappe al gelijk bij Felix aan de lijn hing en dat ie een heeeeeeeeeeel goed gevoel kreeg over deze Tour; de centenaire!! Roger had 132 punten en €  1,50 in de knip.

Maar er was er nog eentje die er verder bovenuit steekt in de bergen; met 2 puntjes meer dan Roger pakte Jos Kerstens, want heeft ie er veel verstand van…………………, de dagprijs met 134 punten. 2 euro erbij voor jou Jos!!
Want ja als je van Garderen, Quintana, Rodriguez, Porte, Froome, Valverde, Nieve, Fuglsang, Contador en Kreuziger in de ploeg hebt opgesteld, dan haal je gewoon 134 punten. Knappe prestatie, et chapeau!!
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De etappe van vandaag:   

Doordat een groep van 39 man al vroeg in de etappe vertrok en ook de kans kregen van het peloton viel het met de punten wel mee. 
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Monique Orlando kreeg het als enige voor elkaar om NUL punten te halen. Altijd weer een prestatie om 25 renners op te schrijven die geen van allen bij de eerste 20 in de etappe rijden.

Maar ook een aantal deelnemers uit de top van het klassement deden het uiterst bedenkelijk in de etappe van vandaag. Zo waren er voor Withege d’n Botte, Richard ‘waar is le Maillot Jaune nou?’ Slabbekoorn en Eric ‘zak ik nou weer al weg’ Goossens slechts 3 punten te noteren, zij waren in goed gezelschap van Wesley ‘Schredder’ van Aelst, Piet ‘Bresjes forever’ Vermeulen, Jimmy Casper Pruijn en Henny ‘L’osloper’ van der Lee      
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Maar er waren ook deelnemers die flink wat meer punten haalde.
[image: image17.jpg]


De nummer 3 van vandaag was een ex aequo, en nog wel vader en zoon: Rien en Erik Konings zorgen dat die ene euro in Wouw wordt verdeeld. Zij haalden 48 punten. Dat was flink balen voor Corné Bolluijt, want die had 47 punten en dus NUL euro, zelfs geen dubbeltje of een stuiver.

Om tweede te worden had je 50 punten nodig, en laat Johan ‘Zundert Forever’ Mathijssen die nu net gehaald hebben. Die gaat goed die johan en weer €  1,50 in de knip!!
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En de winnaar van vandaag is een dame. Niemand minder dan Marina Hoogerwerf wist 61 punten te halen. Vandaag heeft ze nog ff rust want morgen komt de jongste telg weer thuis van een weekje feesten en beesten in Lloret de Mar. Mooie prestatie Marina; Felix legt € 2,00 voor je apart.

En dan:
Het algemeen klassement:

Na de etappe van gisteren werd het Algemeen Klassement al lekker op geschud. 
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Vanaf 3 juli, toen we etappe 5 hadden verreden stond Richard Slabbekoorn bovenaan en stevig in le maillot jaune. Na de etappe naar l’Alpe d’Huez is Richard van de kroon afgestoten, en het was gelijk een flinke uppercut want Richard zakte naar plaats 4.
En daar kwam zoals verwacht Roger ‘Quintana’ Groffen aanzetten. Roger ging patsboem over iedereen heen en ma de gele trui aanhijsen. Roger stond na gisteren aan de leiding met 1430 punten.
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En vandaag deed  Roger er nog een schepje bovenop. Roger haalde 20 punten en de nummer 2 tot en met 6 haalden er maar 3 of 4. Roger loopt dus verder uit. Maar wie zien we daar op plaats 7: Felix himself. Niemand minder dan John Kerstens staat zomaar in de top 10. Wat zullen Coen Pijpers en Robert Reuvers balen, want die winnen altijd graag van hem; maar nu even niet: LEKKUHRRRRRRRRRRR!!!

Roger loopt wel lekker uit; inmiddels heeft ie al 34 punten meer dan Cees van Oers, die het ook errug goed doet en Withege d’n Botte. Zij staan samen op plaats 2 met 1416 punten.                                         Felix himself
Richard Slabbekoorn blijft nu op plaats 4 en heeft ook nog steeds 
meer dan 1400 punten: 1412.

En tot slot op plaats 5 en ook nog meer dan 1400 punten in Sjoerd van Ginneken met 1401.

En dan: In contact met………………:

Robert ‘De Reuf’ Reuvers 
De Reuf is terug van vakantie, dat is gelijk te merken.

Hij begint al gelijk te simmen dat ie in het tijdrittenklassement net niet in de prijzen valt op één puntje…………………… en nog wel verliezen van John Kerstens…………………………………. Ja Robert, de gifbeker moet helemaal leeg zie je wel. Eén puntje……………………… ik zou bijna met je mee gaan simmen; NOT dus hè!!

Daarnaast had ie ook iets te zeggen over het feit dat Felix nog meer moet verrekenen met Marc van Loon, maar daarvoor verwijst Felix graag naar het Gastenboek, want hij is zich van geen kwaad bewust.

Maar er was ook nog mailwisseling tussen Reuf en Felix, gaat echt nul komma nul over de Tour, maar ik wil jullie het toch niet onthouden:

      Liedje zingen denk ik hè!?

---- Original Message -----

From: "Robert Reuvers" 

To: "'FELIX LEVITAN'" <hettourspelvanwestbrabant@ziggo.nl>

Sent: Thursday, July 18, 2013 9:47 PM

Subject: RE: Contact aanvraag hettourspelvanwestbrabant.nl

Haha.... beneden alle peil.....dat is nou kleedkamerhumor Felix...en dat kan Felix best hebben. (zeker Reuf, red.)
Maar uuhhh...nu al kaarten voor G volgend jaar...poehe. Net kaarten gekocht voor Simple Minds in Antwerpen...ff back to the 

80's...geweldig (komme die mannuh in de roelstoel en rollator?, red.)

Moet een beetje meer swung komen in het gastenboek...iedereen moet even wennen aan de site denk.. (denk ut ook, of is mailen toch beter?????? red.)
Tja ben bang van wel...zal de 1e x zijn sinds ik mee doe. Het vervelendste van alles is dat Felix waarschijnlijk nu paar weken 

vakantie heeft en de Reuf maandag zijn belangrijke activiteiten aan de markendaalseweg gaat  (tja, verschil moet er zijn hè………….. red.) hervatten...pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Gfzi (mooi kwisvraagje voor de deelnemers wat deze afkorting betekent, red.)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: FELIX LEVITAN [mailto:hettourspelvanwestbrabant@ziggo.nl]

Verzonden: donderdag 18 juli 2013 20:06

Aan: reuf

Onderwerp: Re: Contact aanvraag hettourspelvanwestbrabant.nl

haha, lekker!!!!

En dan die opmerking op de site..................... beneden alle peil.

Maar Felixke gaat dit jaar gewoon boven jou eindigen. YES - YES - YES

Ook Kees van Tiggelen , trouwe Cluzona supporter is te spreken over hét tourspel van West-Brabant. Zijn dank spreekt ie uit op het gastenboek. En bij deze:  bedankt Kees!!
Het bergklassement:
We zijn weer 2 bergetappes verder, dus maken we, voorafgaand aan de laatste bergetappe weer even de laatste tussenbalans op. 
En ook daar wordt het poepie spannend. Jos Kerstens staat nog keurig aan de leiding, maar Johan ‘Zundert forever’ Mathijssen deed zulke goede zaken vandaag dat ie onze Jos tot op 4 punten ins genaderd: 546 om 542.

Maar ook de nummer 3: Rien Konings ligt nog niet in verloren positie; Rien staat op 533, en Linda Prop zit op zijn bagagedrager met 529.

Morgen gaan we pas weten wie Dé Bergkoning van Hét Tourspel van West – Brabant zal zijn.  

Dat dus morgen.
En wat hebben we nog meer morgen: de etappe van morgen natuurlijk: 
Morgen hebben we de laatste bergetappe op het programma staan.

Een rit die niet zo lang is, slechts 125 kilometer, maar weer verschrikkelijke bergen. Hier kunnen de laatste plooien in het klassement worden gestreken.

We doen een rondje Annecy – Annecy Semnoz. 
Starten om half twee en aankomen rond 5 uur. Maar wel ff 3 bergen van 3e categorie, eentje van 2e, eentje van 1e en tot slot de klim naar de Annecy-Semnoz; een berg van hors category: 10,7 kilometer klimmen tegen gemiddeld 8,5%. En dan hebben de renners weer wel genoeg bergen gezien lijkt me zo.
Tot zover maar weer voor deze keer.

Veel kijkplezier komende dagen et à demain!!

Felix







